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Verslag uitstap MERKSPLAS 

 

Datum : 28 maart 2019 

 

Deelnemers ; 

Astle (1), Bastiaens (1), Cabanier (1), Daems (2), De Smedt(2), Flies(2), Goris 

(2), Gysemans (2), Heylen (1), Jagers (2), Jamin (2),  Janssens (1), Maes (2), 

Meulemans(2), Pansaerts (2), Spaepen (1),Van der Heyden (1),Van 

Gelder(1),Van Herp(1), Van Wassenhove (2), Van Wuytswinkel (2) , 

Verbraeken(2),  Verhoeven (2), Vindelinckx (2), Wijns (2) 

 

 

8.30 u. :  De leerlingen begonnen met de lessen, wij reden naar de gevangenis. 

In Merksplas kwamen Leo en Lea met ons mee. 

Zoals bij de gevangenen vroeger begon de dag in de kapel. Een indrukwekkende 

ruimte met een ijzeren gebinte, stenen muren die wel tapijten leken en boven 

twee balkons waarop bewakers iedereen in het visier konden houden. 

 

- Vooraan de kapel zie je een Brabantse leeuw( de staat ) in een kruis(de kerk) 

- De kapel is gericht naar het westen i.p.v.naar  het oosten  

- De kapel is volledig onderkelderd en je vindt er zelfs een schietstand. 

  Nu draagt niemand van het personeel nog een wapen. 

 

Naast de schietstand werden we uitgenodigd voor een kopje koffie. 

Daarna het museum, twee groepen, elke groep kreeg zijn eigen ex-cipier. 

Als je vader en grootvader ook cipiers waren heb je wel wat te vertellen !  

Beide ex-cipiers waren het roerend eens. Als je een gevangenis krijgt in je dorp,  

wees blij ! Merksplas ,Wortel en Hoogstraten zijn er zeker beter van geworden. 

 

Voor hen begon het in de tijd van de Hollanders. (1825). 

Landlopers, bedelaars en dienstweigeraars werden liefst zo ver mogelijk van 

Brussel en Amsterdam gehuisvest. De arme heidegrond in Merksplas leek een 

ideale plek om een rijksweldadigheidskolonie te stichten. Een steenbakkerij, 

een smidse, een schrijnwerkerij, een drukkerij en andere ateliers zorgden ervoor 

dar ze hun eigen gevangenis konden bouwen, netjes met ijzeren deuren en goede 

sloten. Anderen werden verplicht ingezet in de landbouw. 

Nu mogen de gevangenen nog in de ateliers werken, als ze zin hebben 
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Het aantal “gasten” in Merksplas wisselde.  

Soms honderden, soms duizenden, soms vlogen ze allemaal terug buiten. 

Na WOII waren de gasten (vermeende)  collaborateurs,  

(schilders,schrijvers,acteurs ), het culturele kruim van Vlaanderen. 

 

- Vanaf 1946 werd Merksplas een echte strafinrichting. (straffen van 3 tot 5 jaar) 

- Afzonderlijke paviljoenen werden gebouwd voor de ontoerekeningsvatbaren. 

- In 1993wordt de wet voor beteugeling van landloperij afgeschaft.  

- In de plaats van landlopers komen in de gesloten inrichting  illegalen. 

  Onlangs vonden die illegalen alles afbreken een beter idee dan opbouwen. 

 

In V.T.I. Spijker in Hoogstraten stonden de leerlingen reeds klaar met een 

glaasje cava of fruitsap. Onze ex-collega Dirk Maes was er ook. 

Buiten de lekkere broodjes kregen we nog : 

 

een heerlijke carpaccio van rundsvlees.   

                            *** 

Tongfilet met dugléré saus.  Daarbij een Pays d’Oc    Fontarèche 2017 

                            *** 

Gebraden kip, dragonsaus, boontjes met spek en aardappelen Biarritz vergezeld 

van een Syrah Grenache    Laurent Miquel 2016 

                            *** 

Soep van aardbei met fruitmacedoine en limoensorbet. 

                            *** 

Koffie met versnaperingen  

 

Nu nog even de grens over,  of juist niet ? 

Het kaarsenmuseum ligt in het Belgische Baarle Hertog. 

Frits Spies maakte zijn kaarsen uit echte bijenwas. Met veel geduld werden zijn 

kaarsen beeldhouwwerkjes, soms tot 2m hoog.  Indrukwekkend. 

De meningen van de groep waren wel verdeeld : 

“Alleen mooi voor gelovigen,   jaaaaeu  ,  echte kunst,  prachtig !  “ 

 

Je gelooft het of niet : Zonder file naar PIVA ! 

 

Anita Heylen 
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